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Voorwoord

Deze Bijbelstudies bij de Brief aan Filemon zijn uitgegeven om
iedereen die een beetje thuis is in de Bijbel, te helpen zich
verder te ontwikkelen. Het gaat daarbij om geloofsverdieping.
Het is een vers voor vers verklaring, die aan het denken moet
zetten. Juist ook samen, in groepsverband. Als huiskring
bijvoorbeeld. Er zijn onder aan elke paragraaf praktische
vragen toegevoegd ter overdenking en bespreking.

Dit boek gaat, rechttoe rechtaan, van vers naar vers, zonder
slalommend van de ene naar de andere exegeet te buigen. In
strikte zin is het geen commentaar.

De inzet is dat iedere ‘student’ van de Bijbel, dit boek moet
kunnen lezen. De directe inhoud, van dat wat in de Brief aan
Filemon naar voren komt, staat centraal. En niet zozeer wat
en wélke theologen na Paulus over de teksten hebben
gezegd. Daarom ontbreekt een notenapparaat en een
bibliografie. Hopelijk vergroten de beperkingen van deze
studie de leesbaarheid van dit boek, maar komen ze niet in
mindering op de diepgang.

Deze Bijbelstudies willen te denken geven. Want de auteur
heeft, in een gelovige omgang met de God van de Schrift, zijn
weg door de Brief aan Filemon willen vinden. Opdat mensen
erdoor veranderd worden.



Ik wil in dit voorwoord mijn vrouw bedanken, die mij de tijd
en de gelegenheid heeft gegeven om aan deze studie te

werken.

Koert Koster



Inleiding

Paulus stelt zichzelf voor als auteur van deze kleine brief. Het
is één van zijn gevangenisbrieven (vgl. vers 1,9). Timotheds is
de coauteur. De brief is genoemd naar de naam van degene
aan wie hij geadresseerd is: Filemon. Filemon blijkt een
medewerker te zijn (geweest) van de apostel Paulus. Hij is als
zodanig geliefd. Ze hebben een vriendschapsband.

Enkele personen worden bij name genoemd: zuster Apfia en
medestrijder Archippus. De laatste wordt elders ook genoemd
(Kol.4:17). De brief blijkt in de meest brede zin gericht te zijn
aan de huisgemeente die bij Filemon samenkomt,
hoogstwaarschijnlijk te Kolosse (vers 2). Want elders blijkt dat
zowel Archippus als Onesimus, uit die plaats afkomstig zijn
(vgl. Kol.4:9,17).

De gezamenlijke band met Christus geeft Paulus de moed en
het recht om Filemon en zijn huisgemeente te schrijven wat
hij op zijn hart heeft (vers 8). Hij wil hem op zijn plicht wijzen
als broeder en vriend, maar houdt het, in eerste instantie, bij
een verzoek (vers 8,9). Hij gaat echter nog een stapje verder,
door Filemon om een gunst te vragen (vers 10). Deze gunst
betreft Onesimus. Hij is dan ook het thema of de
hoofdpersoon van de brief: een weggelopen slaaf, die terug
wordt gestuurd naar zijn meester.



1. Adressant, geadresseerde(n) en zegen

(vers 1) Paulus stelt zichzelf niet voor als apostel van Jezus
Christus. Blijkbaar wil hij zich in de ‘persoonlijke setting’, die
de brief ademt, niet afstandelijk en formeel beroepen op
apostolisch gezag. Het is Paulus in deze brief ook niet te doen,
om leerstellige waarheden. Hij hoeft zogezegd, niet op zijn
strepen te staan, om de geloofswaarheden van het evangelie
te belijden en te beargumenteren. Paulus zit, om Christus’ wil,
gevangen. Maar ten diepste is hij geen gevangene van
mensen, maar van Christus Jezus, wiens slaaf hij is (vgl. Ef.3:1,
4:1).

Timothels is coauteur en mede-afzender. Hij is de broeder
van Paulus en Filemon. Deze gevangenisbrief is daarom
geadresseerd aan een gemeenschappelijke vriend en
medewerker, die Filemon heet. Er is sprake van een werk- en
vertrouwensrelatie.

(vers 2) Er worden nu nog enkele geadresseerden bij name
genoemd, namelijk Apfia en Archippus. Apfia is wellicht de
vrouw van Filemon, terwijl Archippus zijn zoon geweest zou
kunnen zijn. Deze laatste heeft aan Paulus’ zijde
meegestreden voor de voortgang van het evangelie. Zoals
gezegd, is Paulus’ brief feitelijk aan héél de huisgemeente van
Filemon gericht en niet aan Filemon alleen. Filemon blijkt wel
één van de verantwoordelijke broeders te zijn van deze
gemeente.



Dit is overigens niet de enige huisgemeente die we
tegenkomen in de Nieuwtestamentische brieven. Ook in de
Romeinen- en Korinthebrief wordt een huisgemeente
genoemd, die verbonden is met Prisca en Aquila. Zij zijn, als
echtpaar, eveneens medearbeiders van Paulus, die hun hals
gewaagd hebben voor zijn leven (vgl. Rom.16:3-5,
1Kor.16:19).

(vers 3) Paulus wenst Filemon en zijn huisgemeente de
genade en vrede van God toe. Deze vrede van God kunnen ze
alleen beleven op grond van de genade, die hen geschonken
is om niet. Als heidenen konden ze deze genade niet claimen,
maar dankzij Paulus en zijn reisgenoten, waren ze in
aanraking gekomen met het ‘evangelie van de voorhuid’. Een
bediening die Paulus was toevertrouwd (vgl. Gal.2:7).

Deze zegenwens vindt haar oorsprong en grond in God de
Vader én God de Zoon. De genade en vrede gaan van beiden
uit. Deze openingszin komen we elders ook tegen (vgl.
Rom.1:7, Gal.1:3, Fil.1:2).

~ Gespreksvraag 1: Zouden wij deel uit willen maken van een
huisgemeente? Wat zijn de voor- en nadelen van een huisgemeente ten
opzichte van een kerk met een paar honderd mensen?



2. Paulus’ dankbaarheid voor Filemons liefde en geloof

(vers 4) Paulus kan zijn God altijd danken, wanneer hij aan
hen denkt, tijdens zijn gebeden. Hij noemt hen bij name, want
hij draagt hen in zijn hart. Dat kan ook bijna niet anders, als
we bedenken dat ze zij aan zij hebben gestreden voor de
voortgang van het evangelie. De geloofsband blijkt terzelfder
tijd een vriendschappelijke band te zijn. Dat is een reden des
te meer, waarom Paulus zich niet profileert als apostel. Want
in het vervolg zullen we zien dat hij Filemon meer op zijn
gemoed aanspreekt, dan op zijn verstand.

(vers 5) Ook heeft Paulus goede berichten gehoord. Paulus
krijgt regelmatig te horen dat Filemon liefdevol en trouw is.
Zelfs in de gevangenis ontvangt hij gezanten. Want Paulus wil
goed op de hoogte worden gehouden van de situaties van
Gods gemeenten, die hij een warm hart toedraagt. Ja, boven
alles draagt hij de gelovigen in zijn hart en dagelijks zijn zij,
zijn grote zorg (vgl. 2Kor.11:28). Meer nog dan zijn eigen
benarde situatie in de gevangenis te Rome. Dat kenmerkt
hem als apostel.

Filemon, als ‘heer des huizes’ en leidinggevende van de
huisgemeente te Kolosse, heeft blijkbaar een goede reputatie.
Paulus is blij met deze trouwe vriend en geloofsgenoot.

(vers 6) Paulus bidt dat de gemeenschappelijke geloofsband
mag leiden tot een dieper inzicht in het goede. Het gaat
daarbij om praktisch geloof dat leidt tot ‘goede werken’ die



van harte worden gedaan door en voor Christus. Want
Christus is het goede werk in Filemon begonnen (vgl. Fil.1:6).

(vers 7) Paulus benadrukt dat de liefde van Filemon, als
broeder, veel vreugde en troost heeft gegeven. Want hij heeft
door zijn liefdevolle optreden, de harten van de heiligen
gesterkt. Ja, sterker, hij heeft door zijn liefde hun gemoed
versterkt én hun ingewanden verkwikt. Hun diepste
zZielenroerselen werden erdoor geraakt en ze werden door
zijn liefde, in het hart van hun bestaan, getroffen. Die
wetenschap heeft Paulus enorm opgebeurd.

~ Gespreksvraag 2: Hoe benadert Paulus zijn vrienden (Filemon en
huisgenoten)? Wat kunnen wij van zijn opstelling leren?






